
 
 
 
 
SLOBKOUSNIEUWS 06 jrg7  
 
 

Nicole, Isabelle, Dirk, Guido, Luc & André trokken naar de omgeving van de schans in Eksel. 

Dat het daar een beetje vochtig is kan je zien in de leuke plaatjes. 

Voor het overige blijft deze nieuwsbrief beperkt. De redactie moest deze keer afwezig blijven wegens werken in de 

grote Watering en ik kreeg nadien wel heel wat leuke foto’s maar een waarnemingslijst is ergens in iemand zijn pen 

blijven steken waarschijnlijk. 

 

Volgende dinsdag 21 februari wordt samen gekomen om 9:00 uur aan de Vlasmeerkapel. 

Ik Eksel. 

 

 

Groeten Jan 

 

 

 
Ze zagen:  

Dit blijft voorlopig een vraagteken 
  



LEUKE PLAATJES met dank aan Luc & Isabelle 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er was een beetje klauteren bij deze keer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wie nu geen laarzen bijhad was zeker de pineut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Maar slobkousen overwinnen duidelijk alle hindernissen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Er zijn er blijkbaar nog die hun legerdienst bij de genietroepen gedaan hebben 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gewoon klauwtjesmos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Gewoon haarmos 


